Wikipedia ya Kızan ateist milliyetçi genç Efe Aydalın Wikipediaya taşınmayan gizli biyografisi... 
Efe Aydal İzmir doğumludur. Rahmetli babası, BA. milliyetçi - ırkçı bir olusumu desteklemiş odoktordu, dahiliyeci, annesi, RA. ise Mhemşireydi. 
Çocukluğun getirdiği nedenlerden sıyrılmaktaki sorunlarını atlatamamış olduğundan aralarında sorunları olan(Miçbir Eve Lazım Değil / Resul Balay - Nazlı Yarim Haber Salmış), annesinin gençliği, ablası da bir doktordur, jinekologdur. Yani iki doktor ve bir hemşireli bir ailede başarıya aç bir erkek evlattır Efe Aydal. Efe Aydal, ailesi ile sorunlarını 20 fi yaşlarda da sürdürmüş ve sürdürmektedir, ona yöre ailesinin Efe Aydal ile akrabalğa layık olup olmadığı net değildir. 


Efe nin dedesinin ismi, N,dir. N, Ayda! GMK gibi farkh yerlerde bucak 


müdürü olarak görev yapmıştır. 


Efe nin annesi R, Hanım, Efeden daha önce gazetelere taşınmıştır. R, Hanım, halk sağlığı için çalışmak veya ağaçların sayılarının artması gibi yararlı organizasyonlarda bulunmuştur. Efe'nin feminizm hakkında bilgisi olmadan feminizm ile sol ideolojiyi birleştirerek yaptığı açıklamalarda, ileri eleştirilerde annesinin etkisinin bulunduğu düşünülebilir. Ancak şurası ilginçtir ki, Sayın R. 
Hanımefendi bir derneğin başkanıdır, Milliyetçi Efe'nin okuduğu kolejin ismi ile bağlantılı bir kadın derneği. 1950 tarihinde kurulan bu kadın derneği maddi olanağı olmayan gençlere burs sağladığı gibi Türk ve A. Kültürlerinin tanıtılmasını da amaçlamıştır. 


Milliyetçi Efe Aydal F.T.A. isimli Romen bir bayan ile evlidir. Evlilikleri zor şartlar altında gerçekleşmiştir ve buna Kendileri de inanamamıştır. Evlilikleri ilk defa evlenen iki insanların evliliklerine değil de tecrübeli olanların evliliklerine benzer şekilde, resmi bir Kurumda gerçekleşmiştir. FTA., hediyelik esyalar yapmaktadır. FT.A. Maria Sharapova hayranı olacak Kadar hoş 


bir bayandır ve cimri Kocasını sürekli desteklemiştir. 


Milliyetçi Efe Aydal'ın deniz, dalış ve yelken merakı ile bilinen ablası F.İ. Aydal iken G. 
olmuştur ve kendisi Almanya'nın MM isimli şehrinde oturmaktadır. Uzun bir süre evlenmemişken ve (gi Christmas kostümlerine de meraklı olduktan sonra Polonya Torun'nun kuzey doğusundaki EB daki köklü bir üniversitede U Kayi) bir şeyler yapmak için Ekim 2016 tarihinde yola çıkmıştır. Barış Gönüllüsü olması nedeniyle yaşadığı sorunlar belki buna neden olmuştur. Bunu tam olarak bilmiyoruz ama bildiğimiz Milliyetçi Efe Aydal'ın ablasının 1959 doğumlu deniz hayranı bir Alman NATO generaline(tümgeneral) aşık olduğu ve 31.03.2017'de bu general ile Polonya'da, o köklü üniversitenin bulunduğu ilde, evlendiğidir. Nikahı o ilin başkanı bizzat kıymıştır. Efe Aydal 23.05.1981 doğumludur, bazı hastalarının beğenmedikleri ablasının ise Efe ile arasında pek bir fark yoktur. O zaman Efe'nin ablasının kendisinden yaşça büyük birisi ile evlenmesi ilginç hale gelebilir. 


Milliyetçi Efe Aydal'ın eniştesinin kariyeri ile ilgili biyografik yazı Wikipedia Die freie Enzyklopâdie'de bulunmaktadır. Buna göre Efe Aydal'ın Alman general eniştesi 2013 ile 2016'da İzmir'de yani Efe'ye çok yakın bir yerde görev yapmıştır. 
Tesadüfler bununla da bitmiyor, Efe'nin eniştesi 2016 tarihinde general olunca, yani Efe'nin ablasının Polonya'ya gittiği tarihten 3 ay önce, Polonya'da, o köklü üniversitenin bulunduğu ilde, göreve başlamıştır. Böylece neden Efe'nin ablasının Polonya'ya gittiği ve orada eğitim aldığı daha da netleşmektedir. 


Milliyetçi Efe Aydal takipçileri neden yukarıdaki fotoğrafı kullandığımızı düşünebilirler ancak Efe Aydal anladı onu. 


Efe Aydal Odatv(09.01.2014) ve Milliyet gazetelerinde haber olmuştur ancak ablası NATO ile ilgili Polonya ve Almanya'da yayınlanmış gazetelerde, general eşi olarak, elinde tuttuğu kırmızı güllerle manşette yer almıştır. Bir Alman eşe layık olurcasına dik duruşla kocasının yanında durmuştur da damat aile ile tanışmış mıdır, bilemeyiz. 


Yani Milliyetçi Efe Aydal'ın eniştesi bir NATO generali..Peki Efe Aydal bu durumu öğrendiğinde ne yapmıştır, şu videoyu youtube'a yüklemiştir, diye söylentiler bulunmaktadır: Someone said HUGE VARIETY? 


Efe Aydal'ın ablası iyi derecede Almanca bilmektedir ve doktorluğa devam etmektedir. Efe Aydal'ın ablası tıbbi konularda insanlara yardımcı olmaya çalışmaktadır. 


Efe Aydal İzmir Amerikan Koleji mezunu bir Türk milliyetçisidir. Kendisi, ablasının da okuduğu, Ege Üniversitesi'nde Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünü bitirmiştir ancak alanında çalışacak iş bulamadığından, sevdiği iş olan video - film çekme işine başlamıştır.Bu iş ve hayatı için gerekli parayı aikido eğitmenliği ile kazanmıştır. 


Efe Aydal askerliğini jandarma çavuş olarak Adana İmamoğlu'nda yapmıştır. 


Ahmet Kaya ve kapalı veya açık Kürt ve Ermeni düşmanlığı ile tanınan Milliyetçi Efe Aydal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na aleyhinde karalama faaliyetlerinde de bulunmuştur. 


Efe Aydal aslında popüler olup, popülerliği ile hayranlarını bir yöne yönlendirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Ateist ve ırkçılığa varan milliyetçi ifadeleri gibi sert ifadeleri aslında popüler olabilmek yaptığı tanıtımlardı. Benzer şekilde seyircilerinin - takipçilerinin çoğunluğunun solcu olmasını fırsat bilerek solcu gençlere karşı bir yönlendirme kampanyası yürütmektedir. Gençlerin çoğunluğu dini anlatımlara ya yabancıdır ya da anlaşılma sorunları yaşamaktadır, tam bu noktada gençlerin “ sivri “ olan birilerine ihtiyaç duymasını fırsat bilerek onları sağa doğru yakınlaştırmaktadır. 
Kendisinin izlediği taktik Aydınlıkçıların taktiklerine benzemektedir. 


Efe Aydal için yanındaki elemanlar gibi izleyicilerinin kendisi için taşıdıkları anlam, kendisinin tavsiye ettiği, Nightcrawler filminde anlatılmıştır. Jake Gyllenhaal saç modeli ve psikolojik durumunun ifadelerine ve biçimine yansımasına dikkat edip, filmi izlediğimizde Efe Aydal'ın neden bu filme yakınlık duyduğu sorusu açıklık kazanmıştır. 


Amerika'da oluşan konseptleri Türkiye'ye taşıma gibi becerileri de vardır, Efe Aydal'ın. Örneğin abilerle film - oyun köşesi gibi. Ancak bu becelerileri istediği popülerliği sağlamazsa, o zaman bu işe son verir. Evet, Efe Aydal film projeleri gibi hayatında istemediği bir şeyler oluşmaya başlayınca bunlara hemen son verir. 
Örneğin kendisi 2014 tarihinde Amerika'ya gitmeden önce buradan kurtulacağım, kurtulunca size mendil sallarım gibi ifadeleri ile videolar, podcastler yayınlamıştı. 
Hatta ekibinden Amerika'ya gelmek isteyenlere yardımcı olacağına dair vaatlerde bulunmuştu, Green Card nasıl alınır diye video bile yapmıştı. Amerika'ya gidip rahat bir işte para kazanmak kendisine zor geldi ve beyaz peynir bulamadım diye Amerika'dan döndü ve facebook'tan tüm videolarını sildi. Asıl neden ise çalışmak Efe için zordu, milliyetçi(!) bir yaşantı sürebileceğine dair ümitleri oluştu Türkiye'de, orada onu ipleyen yani popüler olmasını önemseyen yoktu...Tabi arkadaşlarım için de geri döndüm gibi arabesk kokan ifadeleri kullanmıştır fakat Nightcrawler filmini yine hatırlatmak isteriz. Patreondan para gelmesi için biraz da olsa popüler olmak lazımdır. 


Bir sürü emekle(zaman*para) çektiği video projesini rafa kaldırdı, American macerası öncesi. Konu ile ilgili FallouTR Projesi Devam Etmeyecek videosu izlenebilir. Aynı durum arkadaşlığı konusunda da geçerlidir. 


Efe Aydal ilk olarak kendisine milliyetçilerin muhalif olduğu Taraf Gazetesi'ni hedef almıştır. Bu hedef alma kendisini eski İşçi Partisi - 2000'e Doğru yeni Vatan Partisi oluşumu parçası olan Ulusal Kanal'a taşımıştır. Taraf'ı eleştirerek taraf olduğundan ötürü Efe Aydalı kanallarına taşıyanlar Efe Aydalı bazı konularda cesaretlendirmişlerdir. 


Efe Aydal, daha sonra Harun Yahya'yı hedef alarak, bu oluşumun bilimden yana olmadığını ve bilimin farklı olduğunu ifade etmiştir. Alayına isyan reis şeklinde gerçek hayatla uyumsuz bir tarz oluşturmuş Efe Aydal, bu videoları ile mahkemelik olmuştur. 
Ve Efe Aydal bu olaydan sonra prim toplamak için tutarlı, bir yol çizmeye başlamıştır. 
Yani doğruyu söylediği için kendisine haksızlık yapılan doğruların mazlumu. 


Titanic yönetmeni James Cameron'nun taktiği olan tanınırlıkla amaçlara ulaşmak için gerekli olan para faktörünü kazanmak için Titanic'te kullandığı duygusallık, beğenilince süper sevinen Efe Aydal'da daha farklıdır. 


Önceleri Efe Aydal Arıza Adam veya Ercik gibi kendisine zaman ayıracak youtubelar ile videolar çekmiştir. Ama hiçbir videosu 100K yı geçememiştir, ta ki Harun Yahya eleştirilerine kadar. 


Bundan sonra direkt dini hedef alarak mizahi din eleştirileri ile ilgili videolar hazırlamıştır. Sonuçta izleyici kitlesine ulaşmak için farklı taktikler lazımdı. 
Sikimalaraform Bulundu şeklinde mizah amaçlı olabilecek popüler konulara dair videolar, Efe Aydal için Cameron duygusallığını tanımlamaktadır. 


Daha sonra kendisi podcastlerle videoların beraber yürüyeceğini düşünerek podcastler ile video çekme, editleme ile zaman kaybetmeyeceğini ve daha kolay erişilebilirlik sağlayacağını düşünmüştür. Hatta kendisinin çocukluktan itibaren podcastçi olduğunu düşündürmeye çalışmıştır. 


Efe Aydal podcast konsepti ile birlikte Kırmızı Hap veya astronomi gibi video serilerinden önce evrim konusundaki videolarına hala ulaşılabilmektedir(https:/ /www.youtube.com/ watch?v—eFXnedilxsY&list—PLvlyghRkO wwjVWD X 3CknofbjY8Ja5xp4&index—1). Güncel kalıp, tekniğe girmeden eğitim amaçlı hazırlanan bu videoları ile sonraki videoları arasındaki fark, sadece gösteriş olmuştur. Yani Efe Aydal popülerliği için her zaman bir konuyu hedef almak zorundadır ve bu nedenle siyaset ile içli dışlıdır. 


Podcastlerindeki popülerliğini ise gizsiz efecastlerle ve özellikle at ismi Mete ile batının devşiremediği ekşici Doğa arkadaşları ile sağlamıştır. Bu podcast serisi de “ konuşacak konu kalmadı “ diyerek bitirilmiştir. 


Bu popülerliği ile twitch oyuncuları gibi izleyici buluşmaları yaparak imza günlerinde adını daha da duyurmayı oönemsemiştir. Bu dönemde Bilim ve Gelecek tarafından kendisine davet gönderilmiş ve kabul edilmiştir. Buradaki temel unsur, aynı Soramazsındaki gibi, kendisini tanıtış şeklidir, kimliğindeki yeterlilik değildir yani. 


Milliyetçi Efe Aydal her ne kadar Amerika karşıtı da olsa kültürel olarak kopamadığı Amerika'dan içerik üretme konusunda da kopamamıştır. 


Milliyetçi Efe Aydal'ın twitleri: 


Əconmech 


Kadının antrenörü Ermeniymiş.3-5 Ermeni lobi kurup dünyayı öttürüyor,bizdeki Ermeniciler milliyetçiliğe karşıdır ya. 


@ Ronda Rousey © @RondaRousey - 25 Nis 2016 
101 years ago millions of Armenians lost their lives at the hands of the Turkish in a 
brutal... instagram.com/p/BEmsBg8BEUI/ 


3-1 May 2016 - Twitter Web Client 


Efe Aydal burada milliyetçi olmayı eleştirenleri Ermenici olmakla itham etmiştir. Bu ithamının yanında Hilafetçilik, Kürtçülük, Pontusçuluk, Rumculuk, Lazcılık, Bulgarcılık, Arapçılık... sözlerini de eklemiş olabilir. Hatta Efe Aydal 80 darbesinden sonra oluşan ortamda oluşan milliyetçilik abuksamalardan etkilenerek, Ermenilerin Kürtleri kendi okullarında eğiterek Ermenileştirdiklerini de düşünebilir. 


Efe Aydal 
&conmech 


Ermeni soykırımıyla ilgili yorumumu açmışlar, yorumu uplayalım herkes görsün: 
youtube.com/watch?v-YB22Cp... 


6 - Twitter Web Client 


Efe Aydal bu ifadesinde yorumlarının herkes tarafından görünmesini, popüler olma arzusu ile, istemektedir. Ancak kendisi “ sözde “ sıfatını kullanmamıştır. 


Efe Aydal 
& ©conmech 


©imadiay adlı kişiye yanıt olarak 


Ben ünsüzken kedili videolarımı dahi toplu eksiliyorlardı, 
Ermeni soykırımı ile ilgili basit bikaç soru sordum diye. 
Şimdi yapamazlar tabi. 


7 » Twitter Web Client 


5 Beğeniler 

Efe Aydal bu ifadesinde ise kendisini ünlü olarak kabul etmektedir ve ünlü olduğu için eskide yapılanların kendisine yapılamayacağını ifade ederek aslında bir güç arayışında olduğunu da belirtmiştir. Efe'nin burada bahsettiği aslında imdb istatislikleri ile ilgilidir. Kendisi aslında harika bir film olan The Promise filminin istatistiğinden bahsetmemiştir, 10'luk değer %50,7 - 1'lik değer 40,6 çünkü insanlar filme değil filmle ilgili milliyetçi fanatikliğe oy vermişlerdir. 


4 Efe Aydal 
&conmeci 


Bi daha lüzumsuz Amerikan ürünleri alırken bu video aklınızda olsun. Olayı güzel özetlemiş: 


ih Evil World Banking' explained in less than 2 minutes by John .. 
O tail, read John Perkins' bo Cor SiO þf adi? r nd watch ed "Apol 
FE S a á 

2016 - Twitter Web Client 
2 weetler 3 


Efe Aydal Amerikan ürünlerine - kültürüne karşıt bir imaj çizmektedir, çünkü pirenin dağa küsmesi bir şey değiştirmez ama kendisine ait bir ortam oluşturabilir bu çıkışı. 


conmec 
@ateisttrk adlı kişiye yanıt olarak 


@ateisttrk Ahmet Türk'ün Çeşme'deki villalarını unutmayalım. Fakir Kürt halkının savunucusu hani. 


2014 - Twitter Web Client 


Efe Aydal kendisine göre uygun olduğu kadarıyla Kürtlerin haklarını savunmuş gibi yapmaktadır ancak şu ifadeleri ile samimiyeti konusunda şüphe uyandırmaktadır: “ ...Kuşadasındaki plajda şezlongçu olarak başlayıp, daha sonra 20 tane akrabasını oraya getirten ve şezlong mafyası olan adamlarla..."(MP - Vikipedi Adam Edilebilir Mi?) Bu sözleri Sakine Cansız aleyhindeki sözlerinden sonra söyleyen Efe Aydal'ın bahsettiği kişilerin kim oldukları, eski podcastlerinde anlatılmıştır, şezlongcular Kurt Kobenler.. Kuşadası diyor Efe, neden? Bu yüzden Efe Aydal'ın ırkçı tutumunun bir nefret söylemi ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Tabi bazı uyanık ırkçılar gibi direkt bakmayacağız, doğulu ve doğuculuk diye bakacağız olaya. 


Efe Aydal ©conmech - 23 May 2015 y 
& Sen o kadar zengin ailede doğ, en pahalı okullarda oku, yurtdışında eğitim 


gör, sonra “demokrasi için hdpliyim" de 


1 


&conmech bu tip yazilarin en cok akpye yarayacak. Haa bu arada senin patreonlardan biriyim. 


u 
Əconmect 


hdp pkknın partisidir. bunu bilmeyecek kadar aptalsan bana üye olmayı haketmiyorsun. 


2015 - Twitter Web Client 


Efe Aydal'a göre resmi bir siyasi parti olan Halkların Demokratik Partisi(HDP), resmi olarak kabul görmeyen - terör organisyonu fonksiyonları bulunan Kürdistan İşçi Partisi(PKK)'nın partisi imiş. Yani ikisi de kendi değerlerine aykırı olduğundan eşitmiş, ancak bu aslında bilgisizlik ve cehaleti tanımlamaktadır. Tabi eğer buna karşıt bir düşünce olursa bu direkt aptallıktır, Efe Aydal'a göre ve aptal olanlar yüksek bir mertebe olan Efe Aydala üye olmayı hak etmemektedir. İzleyici buluşmalarının kültürel seviyesinin göbek altına kaymasından ötürü rahatsızlığını dile getirmiş Efe Aydal'ın üyelerinin hepsi akıllı insanlardır, aptal olan kimse yoktur. 
Nightcrawler filmini bir daha hatırlatalım, ancak burada önemli bir unsur bulunmaktadır. Efe Aydal neden bu kadar sola atarlıdır ve neden HDP ile PKK'yı eş olarak görmeye yönelik sert ve aklı çalışmayacak ifadeleri bulunmaktadır? Yoksa bu durumun ailesi ile bir bağlantısı mı var? 


Tabi Efe Aydal için böyle bir bağlantı olabilir ama Efe'yi siyasi olarak etkilemiş solcu ve Kemalist cahillerin HDP'ye yönelik ithamları da Efe'yi etkilemiş olabilir. 


&conmech 


Milli takımın başarısızlığını protesto etmek için HDP binasını taşlayak mı? 


914 : Twitter Web Client 


15 Retweetler 35 Beğenile 


Efe Aydal bu ifadesi ile mizahı bir araç olarak kullanabileceğini göstermiştir. 


Efe Aydal ©conmech - 28 Haz 2016 
Bir farkımız daha; terör saldırısı yurt dışında birlik olma zamanıdır, bizde 


birbirine saldırıp suçlama zamanı 
©) :5 TI 34 2 60 Di yurt dışında hükümetler teröre ön ayak olmuyor. 


LU 
Efe Aydal 
& &conmech 


Bizimkjiler önayak değil arka ayaktır. Önayaklar ABD 
Belçika Fransa gibi terör beşiği ülkelerdir. 


12:43 . 29 Haz 2016 - Twitter Web Client 


Efe Aydal sanki 90100 yerli ve milli bir şekilde eğitildiğini düşündürürcesine birden fazla toplumun dahil olduğu ülkeleri terör ile bağdaştırmaktadır ve kendisinin bu ezberlenmiş düşüncesinde özellikle Fransa'ya karşıtlık bulunmaktadır. Fransa'nın kültürü hakkında hiçbir özgün bilgisinin olmadığına emin olduğumuz Efe Aydal, Türkçe gibi farklı dillerdeki birçok kelimeye veya kelime yapısına kaynaklık eden Fransızca'nın tarihi konusunda da bilgisizdir ancak üstü kapalı ama bazen açığa çıkan ırkçı nitelikteki milliyetçi düşünceleri için Fransa veya Fransızca'yı hedef almaktadır, aynı Harun Yahya'yı hedef aldığı gibi. Fransa'da tarihi niteliğine dayalı demokrasinin gelişimi konusundaki bilgisizliği de açık olan Efe Aydal, evrim konusunda olduğu gibi, güncel olan üzerinde propaganda yapmayı kendisine hedef belirlemiştir ve kendisinin eleştirdiği inançlı insanların modernlik eleştiri ifadeleri(ör. Pantolon gibi açık nitelikte kıyafet giymek modern olmaktır.) gibi ifadelerle Fransız kültürüne ve toplumuna karşı nefret suçu işlemektedir. 


öconmech 


IŞİD pkk'ya yataklık yapan Fransa'dan sonra Belçika'yı vurmuş. Demek sırada Danimarka var. 


r 2016 » Twitter for Android 


Avrupa Kültürü gibi modern bir ülkedeki toplumsal veya insani değerler konusunda bilgisiz bir kişi olan Efe Aydal, Avrupa ve Amerika'daki içte kültürel değerlerin özümsetilmesi şeklindeki kansız eğitime dayalılığı “ yaltaklık “ olarak nitelendirmiştir. 


Efe Aydal kendisinin wikipedia'da, aynı aile içinde olduğu gibi, kayda değer olduğunu ispatlama arayışında olmuştur ve bu arayışında Harun Yahya - HDP - Fransa'ya olduğu gibi saldırgan bir tutumunu sergileme niyetini üstü kapalı bir hale büründürmek istemiştir. Nightcrawler filmindeki gibi gücünün oluşturduğunu düşünerek, yeterli atılımın yapılmasını düşündürtmek için, kara listeye aldığı, wikipedia'ya yönelik faaliyetlerde bulunmayı uygun görmüştür. Böylece gücünün ispatında önemli bir adım atmış olacağını düşündürtmek istemiştir. 


Efe Aydal'ın wikipedia'ya karşı ilk “ bilenmesi “ 10.05.2016 tarihinde gerçekleşmiştir. 
Kendisi için açılan sayfanın silinmesi 29.08.2013 tarihinde gerçekleşmiştir, madde 6'ya dayalı olarak. Ama 3 sene beklemiş, ünlü olup, ününün etkisi ile bir şeyleri yaptırmayı düşündüğü için. Bu twittini 29 kişi beğenmiştir ancak bir izleyicisi wikipedia'da yer alan Ajdar'dan bahsettiği için kendisi Ajdar'dan daha önemli olduğunu ve kayda değer olduğunu düşündüğü için bunu podcastinde kullanmıştır, hem de 3 sene sonraki podcastinde( MP - Wikipedia'nın Adımı Sürekli Silmesi). 


4 Efe Aydal 


Vikipedi'de kendimi aratınca bunu buldum. İlerde görüşürüz. 
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silen ibneymis 


Efe Aydal ile maddesinin silinmesinden 6 sene sonra wikipedia nın kendisine zulmettiğini, wikipedia içinde kendisini (istemeyenlerin Olduğunu ve bu istememenin altında Efe'nin doğrularına tahammül edememe olduğunu belirtmiştir. 
Tabi yine Ekşi - HDP - Fransa - Ermenicilik - Kürtçülük...(Harun Yahya içerde olduğundan ona çatamaz), eleştirileri nedeniyle mazlumun sesi olan Efe Aydal'ı tanıma ve tanıtma için çabalayanlara karşı engelleme çabasına girenlerin engelleri ile tanıma ve tanıtma gerçekleşememektir. Bu yüzden maddi kazançta sorun olmaktadır. 


Podcastin altına şu yorumu yazmıştır: 


Ip * Efe Aydal tarafından sabitlendi 
X Efe Aydal © 1 hafta önce (düzenlendi) 


Beyler salın silsinler tekrar, Seyircimin bu video üzerine yolladığı pkk'nın kurucu üyesi Sakine Cansız için "mesleği: Feminist politik aktivist” yazan adamların sitesinde bulunmak istemiyorum. Eskiden benim için "bir yere gelmeyi" ifade eden bi siteydi ama gözümde fazla büyütmüşüm demek ki 

Şimdiden tekrar silme çalışmalarına başlamışlar bile. 

Yazdıkları bahaneler; 

* Milliyet ve oda tv'de çıkmış olması yetmez, onları güvenli bulmuyoruz. 

* Başka youtuberların yer almasını sormayın, buna "Whataboutism' diyoruz. 

* Sitemizle dalga geçti, bize hakaret etti o yüzden silelim. 

* Kitabının çıkması önemli değil, ben kitap yazsam benim de mi vikim açılacak? 

Ciddiyim arkadaşlar, o tartışmayı salın silsinler, böyle site olmaz olsun. Yine de o tartışmayı açmanız iyi olmuş, adamların ikiyüzlülüğünü göstermiş olmuşsunuz. Hiçbi somut bahane çıkaramamışlar, çünkü uydurdukları her bahanenin vikisi açılmış bir örneği var. O yüzden sıkışınca da "whataboutism yapmayın” demişler 

Daha az göster 
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Efe Aydal bir kitap bastırmıştır. Bu kitaba dair açıklaması şudur: ” ...elde ettiğim birçok başarıyı, aslında hevesim kırılarak elde ettim. Kitabımın basılmasını, satılmasını çok istiyordum ama insanların çok fazla kitap okumadığını fark ettim. Sesli hikaye yaptım ve çok fazla kişi sesli hikaye olarak bunu dinledi. Kitapta basacak bir 
yer bulduk, isteyen arkadaşlar için ama o zaman ki hevesim yoktu açıkçası...” 303 
sayfalık kitap yaklaşık 24 liralık fiyatla satılmaktadır. Kitap aslında Efe Aydal'ın sorunlu ruhsal duruma dair öykülerinin Amerikan tipi hikayelerle uyumlaştırılmasını içermektedir ki zaten önceki videolarında bunlar daha belirgindi. Kitap “ Her şey çok güzel olacak “ sloganını taşıyan bir yayınevinde basıldığından, Efe Aydal o zamanlar her şeyin güzel olacağına dair propaganda yapmıştır ama kazanç paylaşımından sonra her şeyin güzel olacağı bir hayaldi ve bize bu hayali yaşattılar ama beraber bundan kurtulabiliriz şeklinde propaganda yapmıştır. Laura Esguivel'ın romanının isminden etkilenerek oluşturulmuş kitabın ismi, aslında satış rakamları ile Efe Aydal üzerinde bir etki bırakmıştır. 


Efe Aydal'ın anlamak istemediği ve dolayısıyla takipçilerinin anlaşılmasını istemeyen gerçekler şu sayfada bulunabilir: 


Halbuki Efe Aydal'ın sayfasının silinmeye değer olmasının nedeni aslında Efe'nin kendisi değildi, aşağıdaki resimde olduğu gibi açıklamaya değer olmayan içeriktir: 


Bu sayfa hızlı silinmeye adaydır! 


Bu sayfa, Vikipedi'nin hızlı silme politikası gereğince silinmesi için etiketlenmiştir ve bir hizmetlinin incelemesini beklemektedir. 
Sayfanın silinmemesi gerektiğini düşünüyorsanız, bu şablonu kaldırmadan ali Nedeninizi tartışma sayfasında belirtiniz ya da 


B Sayfayı, silinme gerekçelerini ortadan kaldıracak biçimde düzenleyiniz. 
Sağdaki "Göster"e tıklayarak hızlı silme koşullarına hızlı bir bakış atabilirsiniz. (göster) 


Hizmetliler için: Lütfen sayfanın geçmişine, özellikle de son değişikliği; kontrol etmeden sayfayı silme; işlemini gerçekleştirmeyiniz. 
Neden ? G4: Önceden silinmiş metin 
Kim? © Busayfa üzerindeki en son değişiklik (&, 0 saniye önce CommonsDelinker (katkılar kayıtlar) tarafından gerçekleştirildi 


Efe AYDAL 


Efe AYDAL, 1981 İzmir doğumlu olan Efe, İzmir Ege Üniversitesi Astroloji mezunudur, yönetmenlik yapmaktadır. 


Yapmış olduğu bir çok çalışma ile adından söz ettiren Efe Türkiye'nin en önde gelen ateistleri arasında yer almaktadır. 


Öne çıkan bazı çalışmaları ; 
Kırmızı Hap Bölüm 1 - "Ateistleri Anlamak" https://www.youtube.com/watch?v-N45X65Uh6Z8 kGXn3H85204 


Kırmızı Hap Bölüm 2 - "Uyuşturucu ve Hayat" https://www youtube.com/watcl 


Kırmızı Hap Bölüm 3 - "Evrim Neden Bilimdir, Yaradılış Neden Dindir" https://www.youtube. com/watch?v-17sb1YjPcx0 


Kırmızı Hap Bölüm 4 - "Din Olmayan Din: Politik Doğruculuk” https://www. youtube. com/watch?v-uZgGojX7rTle Efe Aydal'ın sayfaki resmi ise başka bir siteden alınıp kullanıldığı için silinmiştir. 


Efe Aydal teröriste terörist denilmemesini eleştirmiştir. Efe Aydal'ın bu açıklamasında kullandığı bahane, Türkçe wikipediada Sakine Cansız ile ilgili maddede, meslek olarak ” Politik aktivist, ideolog “ yazılmış olması imiş. İngilizce sayfada Sakine Cansız ile ilgili olarak “ Occupation: Kurdish rights advocate “ yazılmıştır, dolayısıyla Efe Aydal'ın İngilizce wikipedia kullanması veya adının İngilizce sayfada yazılması da Efe Aydal tarafından bulunmak istemediği, kriterine uygun olmayan bir sayfadır. 
Dolayısıyla Efe Aydal İngilizce Wikipedia'dan herhangi bir alıntı yapamaz yoksa kriterleri ileters düşmüş olacaktır. 


Ancak kendisi kendisini silen editörün, fiziksel özelliğini belirterek “ zaten buradan tipe bakıyoruz, evet, aşağı yukarı beni silecek bir tipi var. Yani bu tip beni silmese şaşarım. “ şeklinde nefret suçuna dahil olacak bir ifade kullanmıştır. Çünkü neydi, Efe Aydal için aptallar kendisine üye olamaz, kişinin aptal olup olmadığı Efe Aydal'ın kendisi tespit etmektedir ama Milliyetçi Efe Aydal'ın kendisi bilimden yana objektif bir insandır ki tabi bunu asla söylememiştir! 


Ancak Efe Aydal şu sözleri söylemiştir: “ Neyin kayda değer olup neyin olmayacağını senin keyfin mi karar veriyor? Sen beni tanımıyor olabilirsin, ama senin beni bilmemen ya da bir şeyi bilmemen o şeyin kayda değer olmadığını mı gösteriyor? Bak, sen rahat ol, gün gelecek seve seve kabul edeceksin, nereye kadar bunu yapabileceksiniz?... aA Efe Aydal 2024 tarihinde şahlanacağını(2013+2016+2020) ve wikipedia'ya girmeye layık bir ünlü olacağını düşünmektedir. Kendisi şu an 38 yaşında, 39 olacak 43'te bu iş tamam. 


